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Op	23	November	2022	vertelt	prof.	dr.	Peter-Ben	
Smit	over	zijn	onderzoek	naar	tijd	en	religie	in	het	
vroege	christendom.	
	
Tijd,	je	plaats	in	de	geschiedenis,	de	structuur	van	
een	dag,	week,	of	jaar,	heeft	een	enorme	invloed	
op	 hoe	mensen	 in	 het	 leven	 staan.	 Ook	 religies	
vullen	 tijd	 op	 een	 eigen	 manier	 in.	 Deze	 lezing	
analyseert	 hoe	 tijd	 een	 rol	 speelt	 in	 de	 oudste	
biografie	van	Jezus,	het	Evangelie	volgens	Markus.	
De	verwachting	van	Gods	koninkrijk,	het	einde	der	
tijden,	blijkt	op	een	verrassende	manier	ruimte	te	
bieden	 voor	 een	 alternatieve	 manier	 van	 leven.	
Door	anders	naar	de	tijd	te	gaan	kijken,	maakten	
Jezus’	 vroege	 volgelingen	 zich	 vrij	 van	 de	
tijdsrekening	 van	 het	 Romeinse	 Rijk.	 Daarmee	
werden	ze	ook	vrij	van	de	normen	en	regels	van	
dit	rijk. 
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DATUM:	Woensdag	23	november	2022	
TIJD:	19.30-21.00u	
LOCATIE:	Drift	25,	zaal	002,	Universiteit	
Utrecht	
AANMELDEN:	e.h.meinema@uu.nl	
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